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VOORWOORD

Brandstof bevat energie. Energie die omgezet
kan worden in warmte, licht en beweging. Ook
in onszelf. Daar gaat dit boekje over. Het is een
programma vol brandstof voor de geest en de
ziel, en soms ook voor het lichaam - denk aan
soup en spirit of een maaltijd met film en
gesprek.

Het programma voor dit jaar bevat bekende en
ook nieuwe elementen. Geloven Nu heeft iets
van beide. Zonder Margreet Vierhouten is het
nooit meer zoals het was, maar we doen ons
best om haar mooie initiatief goed voort te
zetten. Meditatief wandelen, de stamtafel, soup
en spirit, het zijn bekende en zeer
gewaardeerde onderdelen, die we er daarom
inhouden. Frits de Lange, Alfred Bronswijk en
Pauline Seebregts zijn voor steeds meer
mensen inmiddels bekende namen. Ook de
filmvoorstellingen houden we in ere. Vorig jaar
hebben we ervaren hoe fijn het is om daarbij
gebruik te maken van Ons Centrum in
Okkenbroek en het Cultuurhuus in Bathmen,
daar gaan we graag mee door. De essays van
Jonathan Sacks bieden nog heel veel stof tot
nadenken.

Nieuw is het plan om het Nykleaster in Jorwert
te bezoeken. De protestantse
woongemeenschap daar is het centrum van
kerkelijk leven in de regio en ontvangt sinds
kort gasten voor kortere of langere bezoeken.
Ook nieuw is de vrije ruimte die we in het
programma hebben gelaten. Ruimte die ons
lucht geeft om in te kunnen spelen op wat zich
voordoet om ons heen. Dit sluit aan bij het
jaarthema van de kerk: ‘Ga mee!. Ga mee met
onbekende bestemming - iedere deelnemer
draagt daaraan bij, dat is nu juist het mooie!
Heeft u suggesties, laat het ons weten.

Het is heel handig als u zich voor 15 september
a.s. opgeeft voor de activiteiten die reeds staan
gepland. Dat kan door het formulier achterin dit
boekje in te leveren of door een mail te sturen
naar brandstof@kerkbathmenokkenbroek.nl.
Mocht u zich niet hebben opgegeven en toch
mee willen doen, dan is dit meestal geen
probleem; het is wel fijn als u dan even contact
opneemt met de betreffende contactpersoon.
Wij zien uit naar uw komst.

GEEF U OP VOOR 15 SEPTEMBER A.S.

Voor info kan contact worden opgenomen met de taakgroep Bezinning & Ontmoeting:

Gert Wijnstok 06-10459883 gertwijnstok@gmail.com

Riet Beltman

06-48159322 rietbeltman@gmail.com

Theo Overduin 06-82711812 overduintheo1@gmail.com
Anouk van Luik 06-28818713 anoukvanluik@icloud.com



MEDITEREN

Meditatie wordt beoefend in alle religies en ook steeds
meer daarbuiten. Juist in deze tijd, waarin van alles speelt,
met veel onzekerheid en onrust. In het christendom
kennen we de traditie van meditatie al eeuwen lang. Het

woord komt van het Latijnse meditatio, dat is afgeleid van
het werkwoord meditari: nadenken, overpeinzen.
Mediteren is naar binnen keren in jezelf. Waar het om gaat is dat je je lichaam ontspant en zo de
basis legt voor verstilde aandacht. Even proberen geen aandacht te hebben voor je altijd
opspringende gedachten en ruimte te creéren voor het innerlijk ontvangen van de liefde die je
tegemoet stroomt.

Wanneer: Elke zaterdag (behalve schoolvakanties)
Op maandag tot en met zaterdag tijdens Advent en tijdens de 40-dagentijd
Waar: Dorpskerk Bathmen
Tijd: Maandag tot en met vrijdag om 06.30 uur
Zaterdag om 07.00 uur
Info: Gerdien van der Sanden, tel. 06-39197157

MEDITATIEF WANDELEN

Wanneer we lopen doen we dat doorgaans doelgericht om ons van de ene plek naar de andere te
verplaatsen. Wandelen heeft een heel andere intentie. Daarin doet de omgeving - bos, berg of stad
—helemaal mee en krijgt stilte of gesprek een bijzondere dimensie. Ook dit seizoen kun je op deze
wijze weer meedoen met meditatief wandelen. Dat gebeurt op de eerste vrijdag van de maand in
het bosgebied tussen Bathmen en Okkenbroek. Elke wandeling duurt ongeveer een uur en begint
het eerste stuk in stilte. Na een minuut of twintig wordt een kort moment stilgestaan en kijg je een
korte tekst en/of vraag mee voor het tweede stuk. Daarover kun je tijdens het laatste stuk in duo’s
van gedachten wisselen. Na afloop is er koffie en thee voor wie wil.

Wanneer: Elke eerste vrijdag van de maand:
1 september 2023, 6 oktober 2023, 3 november 2023, 1 december 2023,
5 januari 2024, 2 februari 2024, 1 maart 2024, 5 april 2024
3 mei 2024, 7 juni 2024, 5 juli 2024

Waar: Vanaf parkeerplaats halverwege Oostermaatsdijk

Tijd: 10.00 - 11.45 uur

Info: Gert Wijnstok, tel.: 06-10459883

Email: gertwijnstok@gmail.com




SOUP EN SPIRIT

Ook in het nieuwe seizoen is er weer de mogelijkheid om samen met een aantal andere
gemeenteleden onder het genot van een kop soep en een broodje onderwerpen te
bespreken die niet zo gauw op een verjaardag ter sprake komen.

Per keer bepalen we in goed overleg met de deelnemers welk onderwerp aan de orde gaat
komen. Bedoeling is om 1 x per 2 maanden met elkaar af te spreken. Meestal bij iemand
thuis. En de laatste keer van het seizoen zijn we van plan om met elkaar naar het klooster
Nieuw Sion in Diepenveen te gaan. ledereen kan en mag per keer meedoen. Afstemming en
praktische zaken lopen allemaal via een groeps app.

Wanneer: Op zondagen:

Waar:

Tijd:

Info:

17 september 2023

19 november 2023

21 januari 2024

17 maart 2024

19 mei 2024

30 juni 2024

De eerste keer (op zondag 17 september 2023)

thuis bij Ankie en Jan-Harm Borger, Oude Stationsweg 10 in Holten;
daarna bij andere deelnemers thuis;

seizoensafsluiting (zondag 30 juni 2024) bij klooster Nieuw Sion in Diepenveen
Van 17.30 tot 20.30 uur

Ankie Borger, tel.: 06-34648511

borgerbos@telfort.nl



STAMTAFEL

De stamtafel is inmiddels een begrip geworden. Een plek om een kop koffie of thee te drinken en
een goed gesprek te voeren met de andere bezoekers. Elke vierde vrijdag van de maand staat de
stamtafel klaar in de noorderbeuk van de dorpskerk in Bathmen.

Actualiteit en “stam(tafel)gasten” bepalen waar het gesprek over gaat. En je hoeft niet elke maand te
komen om je toch steeds welkom te weten.

Wanneer: Elke vierde vrijdag van de maand:
22 september 2023, 27 oktober 2023,
24 november 2023, 22 december 2023,
26 januari 2024, 23 februari 2024,
22 maart 2024, 26 april 2024,
24 mei 2024, 28 juni 2024

Waar: Dorpskerk Bathmen

Tijd: 11.00 - 12.30 uur
Info: Gert Wijnstok, tel.: 06-10459883
Email: gertwijnstok@gmail.com

GELOVEN NU

In Geloven Nu vind je de mogelijkheid om op onbevangen wijze over je geloof te praten. Dat
gebeurt aan de hand van Bijbelgedeeltes, waarvan je de tekst en achtergrondinformatie vooraf al

thuis kunt lezen. En steeds weer merk je hoeveel betekenis die oude teksten in onze eigen tijd
hebben, wanneer je die samen leest en bespreekt. Dit seizoen staan o.a. het verhaal van de weduwe
uit Sarefat (1 Koningen 16 en 17) en de gelijkenis van de vader en twee zonen (Lucas 15:11-32) op
het programma.

Wanneer: Op maandagavonden:
16 oktober 2023
18 december 2023
19 februari 2024
15 april 2024

17 juni 2024
Waar: Consistorie dorpskerk Okkenbroek (Oerdijk 228)
Tijd: 20.00 - 21.30 uur

Info: Gert Wijnstok, tel.: 06-10459883

Email: gertwijnstok@gmail.com




JONATHAN SACKS

Jonathan Sacks (1948-2020) was opperrabbijn van Groot-Brittannié en lid van het Britse
Hogerhuis. Hij schreef een groot aantal boeken, waarvan de vijfdelige serie 'Verbond en
dialoog, joodse lezing van de Thora' een wereldwijd standaardwerk is en ook vertaald
in het Nederlands. Vanuit de vaste weeklezingen in de synagoge biedt Sacks in essays
inzicht in de belangrijkste verhalen van de Thora en legt hij de essentie van het
jodendom uit.

Afgelopen seizoen hebben we zijn essays bij Genesis 1 t/m 36 gelezen. En in het nieuwe
seizoen gaan we verder met de beschouwingen bij de verhalen over de kinderen van
Jakob.

Wel doen we dit nu op een vaste avond en vaste plek.

Ook als je nog niet meedeed, kun je aanhaken.

Wanneer: Op woensdagen:
11 oktober 2023
8 november 2023
13 december 2023
10 januari 2024
14 februari 2024

13 maart 2024
10 april 2024
Waar: Dorpskerk Bathmen
Tijd: 20.00 - 22.00 uur
Info: Gert Wijnstok, tel.: 06-10459883

Email: gertwijnstok@gmail.com




FILMAVOND
‘CHILDREN OF NATURE’

Een bijzondere film, die in de 90-er jaren gemaakt is op lsland door de
IJslandse regisseur Fridrik Thor Fridriksson. De ruige en
indrukwekkende lJslandse natuur is het decor van deze film. In de film
staat in eerste instantie de oudere boer Porgeir centraal. Porgeir wordt
te oud om zijn boerderij te onderhouden. Hij trekt in bij zijn dochter
en schoonzoon in Reykjavik. Daar is hij echter niet welkom en al snel
wordt hij in een bejaardentehuis ondergebracht. Hij ontmoet er zijn
jeugdliefde Stella. En na verloop van tijd besluiten ze om niet langer
alles te pikken wat anderen voor hen bedenken en beslissen. Ze

R :
FRIDRIK THOR FRIDRIKSSON
GISLE HALLDORSSON

LN GANZ

nemen de regie over hun eigen leven terug en laten het
bejaardentehuis achter zich. Samen trekken ze naar de barre
noordkust van lJsland, de plek van hun jeugd.

N.B. Bij de film is alleen Engelstalige ondertiteling beschikbaar. Hopelijk is dat geen groot bezwaar.

Voorafgaande aan de film eten we samen.
Het zou fijn zijn als er weer een aantal
mensen bereid is om thuis wat klaar te
maken en mee te brengen. Graag bij je
aanmelding aangeven of je ook een gerecht
wilt meebrengen.

Kosten: drankjes zijn in Ons Centrum voor
eigen rekening (aan de bar kunnen hiervoor
munten worden gekocht). Daarnaast vragen
we een vrijwillige bijdrage in de kosten van
de maaltijd, de zaalhuur en de overige
kosten (richtbedrag ca. € 10,- per persoon).

Wanneer: Donderdag 30 november 2023
Waar: Dorpshuis Ons Centrum, Oerdijk 141, Okkenbroek

Tijd: Inloop vanaf 17.30 uur
Samen eten vanaf 18.00 uur
Start film rond 19.00 uur, speelduur van de film is 82 minuten
Vanaf ca. 20.30 uur: napraten

Info: Theo Overduin, tel.: 06-82711812

Email: overduintheo1@gmail.com



PREEK VAN DE LEEK

Jackie van Beek

Jackie van Beek is directeur-bestuurder van 't Dijkhuis, het woon-, zorg- en
dienstencentrum voor ouderen in Bathmen e.o. Dat bouwt en verbouwt
deze jaren onder haar leiding aan een bloeiende woongemeenschap die
meer licht, lucht en ruimte biedt voor haar bewoners. Visie daarbij is om

't Dijkhuis echt onderdeel van de samenleving in het dorp te laten zijn en
haar bewoners zo lang mogelijk mee te laten doen in Bathmen.

Tijdens de Preek van de leek vertelt Jackie van Beek wat haar hierin
persoonlijk drijft en waarom een vitaal 't Dijkhuis onmisbaar is voor het
leven in Bathmen e.o.

Wanneer: Zondag 12 november 2023

Waar: Dorpskerk Bathmen
Tijd: 16.00 - 17.00 uur, daarna borrel
Info: Gert Wijnstok, tel.: 06-10459883

Email: gertwijnstok@gmail.com



LEZING
DR. ALFRED C. BRONSWILJK

Over Elite en Schorremorrie -
personages in het Kerstverhaal

Velen van ons hebben Alfred Bronswijk inmiddels leren kennen als een boeiende,
bevlogen en veelzijdige verhalenverteller, die dat ook nog eens rijk documenteert.
Dat kan ook niet anders als je, zoals hij, op 79-jarige leeftijd in Nijmegen bij de
Radboud Universiteit bent gepromoveerd op een onderzoek naar Godsbeelden

in de kerk.

Dit keer gaat hij nader in op de verschillende personages die een rol spelen in het
Kerstverhaal. Het wordt zeker weer een interessante avond, in woord en beeld!

Wanneer: Dinsdag 12 december 2023

Waar: Dorpskerk Bathmen
Tijd: 20.00 - 22.00 uur
Info: Theo Overduin, tel.: 06-82711812

Email: overduintheo1@gmail.com



FILMAVOND
"DE MAN UIT ROME"

Als de sceptische onderzoekspriester Filippo vanuit het Vaticaan
o naar een Limburgs grensdorp komt om een huilend Mariabeeld
te onderzoeken, botst hij hard met de getraumatiseerde
dorpsgemeenschap. Terwijl Filippo vastberaden is het beeld te
ontmaskeren, klampt de dorpsgemeenschap zich vast aan haar
wonder. Aangetrokken en ontregeld door de zwijgende jonge
vrouw die de tranen ontdekte, raakt Filippo verwikkeld in het
"E verdriet van het dorp. Een reeks schijnbaar wonderlijke
W

' gebeurtenissen haalt zijn zekerheden over zijn roeping als

4 UITRO

priester en als mens onderuit.

De man uit Rome is de vierde speelfilm van Jaap van Heusden (In
Blue, De Nieuwe Wereld), die met zijn werk meerdere Gouden
Kalveren en een Emmy won. Het is een film waarin het raakvlak
tussen dorp en kerk indringend aan de orde komt en die ons
volop gespreksstof biedt.

Voorafgaand aan de film is er gelegenheid om elkaar te
ontmoeten onder het genot van een drankje. Er wordt voor een
eenvoudig buffet gezorgd, zodat we samen kunnen eten. De
film start rond 19.00 uur. Na afloop is gelegenheid voor gesprek.

Kosten: drankjes zijn in Cultuurhuus Braakhekke voor eigen rekening (aan de bar kunnen hiervoor
munten worden gekocht). Daarnaast vragen we een vrijwillige bijdrage in de kosten van de
maaltijd, de zaalhuur en de overige kosten (richtbedrag ca. € 15~ per persoon).

Wanneer: Maandag 12 februari 2024

Waar: Cultuurhuus Braakhekke in Bathmen

Tijd: Inloop vanaf 17.30 uur
Samen eten vanaf 18.00 uur
Start film rond 19.00 uur, speelduur van de film is 117 minuten
Vanaf ca. 21.00 uur: napraten

Info: Theo Overduin, tel.: 06-82711812

Email: overduintheo1@gmail.com
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MUZIKALE LEZING

FRITS DE LANGE

Overweldigend, leven met wat
je niet in de hand hebt

De muzikale lezing combineert zorgvuldig
gekozen liedjes over het thema (gezongen door
Eessa Frieman) met een prikkelende,
inspirerende tekst waarmee Frits de Lange
probeert de inhoud van zijn boek dichter bij de
ervaring van mensen te brengen.

Hoe kun je van het leven blijven houden als je
de greep erop hebt verloren, dat is de vraag die
centraal staat.

Dat het leven niet maakbaar is of te plannen, dat
wisten we natuurlijk al.

Maar de oorlog in Oekraine, de corona
pandemie, de klimaatcrisis — ze maken dat dat
besef zich nu onontkoombaar aan ons opdringt.
We hebben het leven niet in de hand. Dat kan je
overdonderen, maar het kan ook traumatisch
uitpakken.

Vroeger moesten we alles nemen zoals het
kwam. De Voorzienigheid of het lot bedeelde
ons iets toe: de mens wikt, God beschikt. Als
reactie gingen we onze eigen autonomie
benadrukken en dachten we dat wijzelf de
wereld in onze greep konden krijgen. Met geen
van beide houdingen komen we verder. Kunnen
we vandaag een nieuwe religieuze houding
vinden tegenover dat wat aan onze greep
ontsnapt?

Frits de Lange denkt dat dit kan. Zijn oproep: ga
met dat overweldigende leven om zoals een
danser zijn beweging afstemt op die van zijn
danspartners, zoals een musicus zijn spel
afstemt op zijn medemusici. Stem je af op je
omgeving. Als het resoneert, dan voelt het
goed.

Hoe komen we weer in cadans met onszelf, met
elkaar, met de natuur? Kunnen we ook dansen
met God? Heeft God de wereld dan wél in de
hand? Hoe zit dat met Zijn Voorzienigheid?
Eessa Frieman vertolkt indringende liederen
over hoe verrukkelijk én verschrikkelijk het
leven kan zijn; van Maarten van Roozendaal tot
De Dijk, van Nick Cave tot Leonard Cohen, over
kwetsbaarheid, pijn en verlangen, maar ook
over geloof, schoonheid en intens geluk.

Frits de Lange begeleidt haar op gitaar.

Wanneer: Dinsdag 5 maart 2024

Waar: Dorpskerk Bathmen

Tijd: 20.00 - 22.00 uur (inclusief
mogelijkheid tot nagesprek en
drankje / hapje achteraf

Info: Theo Overduin, tel.: 06-82711812

Email: overduintheo1@gmail.com
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VERTELVOORSTELLING

Maria Magdalena is lang genegeerd,
verguisd en vergeten. Een zondige
vrouw, een hoer zo werd gezegd. Maar
in deze tijd wordt ze meer en meer
gezien als een vrouw met een grote
innerlijke wijsheid en een symbool van
vrouwelijke kracht. Ook de kerk heeft
erkend dat ze een hoge ingewijde was.
Wie was deze vrouw die zo dicht bij
Jezus stond? Na zijn dood verscheen Hij
als eerste aan haar. Hoe kan haar verhaal,
juist in deze roerige tijd, ons iets laten
zien over wat liefde en wat de kracht van

het hart vermag?

In deze voorstelling neemt Maria
Magdalena zelf het woord.

12

MARIA MAGDALENA

Een verhaal van liefde

Wanneer: Zondag 7 april 2024
Waar: Dorpskerk Bathmen
Tijd: 10.00 uur

Info: Riet Beltman

Tel.: 06-48159322

Email: rietbeltman@gmail.com



DAGTOCHT

Wanneer: Zaterdag 13 april 2024

Waar:
Tijd:

Info:

Email:

NAAR JORWERT
(NUJUKLEASTER)

De kloostergemeente Nijkleaster-Westerwert is een open geloofsgemeenschap op het
Friese platteland. De kerk van Jorwert en klooster Westerh(s (een paar km. buiten
Jorwert) vormen samen de uitvalsbasis voor deze gemeente.

De woorden ‘stilte, bezinning en verbinding’ vormen een belangrijke drieslag. Ze
verwijzen naar drie geestelijke oefeningen: stil zijn, tijd krijgen voor bezinning om
tenslotte te komen tot verbinding met jezelf, met elkaar, met de aarde en met God. In
samenspraak met De Nijkleaster gemeenschap stellen we een nader uit te werken
dagprogramma vast. We streven naar een goede mix van verstillen en wandelen,
bidden en werken, ontmoeting en plezier.

Wie alvast meer wil weten over de nieuwe en inspirerende manier van kerk zijn op het
Friese platteland (en de bijbehorende “mienskip”), kan terecht op: www.nijkleaster.frl

Jorwert (Friesland)

Hele dag. Onderling

maken we met alle

deelnemers nadere

afspraken over de heen- en
terugreis, samen reizen,
verdeling van de kosten, enz.
Gert Wijnstok, tel.: 06-10459883
gertwijnstok@gmail.com
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ACTIVITEITEN VANUIT

TAAKGROEP

PASTORAAT

De taakgroep Pastoraat wil u alvast attenderen op de volgende activiteiten, zodat u daar rekening

mee kunt houden in uw agenda:

Lunch voor hen die afgelopen jaar hun partner verloren: zondag 12 november 2023

Lichtjesavond op de begraafplaats:
Verjaardag 80-plussers (zonder bezoeknoaber):
Running Dinner:

Verjaardag 80-plussers (zonder bezoeknoaber):

Zondagmiddag met en voor alleengaanden:

Waar:
Tijd:
Info:

Email:
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zondag 26 november 2023
donderdag 18 januari 2024
zondag 24 maart 2024

een dag in juli 2024

zondag 1 oktober 2023
zondag 5 november 2023
zondag 7 januari 2024
zondag 4 februari 2024
zondag 3 maart 2024

Dorpskerk Bathmen

14.00 tot 16.30 uur

Ankie Borger, tel.: 06-34648511
borgerbos@telfort.nl



RUIMTE VOOR EXPERIMENTEN
POP-UP EVENEMENTEN

Als dorpskerk willen we ons de komende tijd steeds beter verbinden met alles wat er in onze
dorpen, op het platteland en om ons heen gebeurt. We kijken, denken en doen dan niet van
binnen naar buiten, maar andersom. Wat gebeurt er om ons heen en hoe kunnen we daar als
kerkgemeenschap vanuit onze eigen identiteit op inspelen, aan bijdragen en van betekenis zijn?
We laten onze agenda dus deels bepalen door onze omgeving. Daarom plannen we de Brandstof
agenda niet helemaal vol maar laten ruimte vrij om op de actualiteit te kunnen inspelen.

Enkele voorbeelden:
Aanhaken bij een initiatief van het Dijkhuis rondom mantelzorg en mantelzorgers
Vervolg op de bijeenkomsten voor jonge gezinnen en (ouders van) 0-12-jarigen
Aanhaken bij activiteiten van de Oudheidkundige Kring Bathmen of van de
BBKK (Beeldende Kunst Bathmen)
Een training in luistervaardigheden: wie goed luistert, hoort meer
Meedoen aan een mogelijk nieuw carrousel-programma
(vanuit de samenwerkende regiokerken in en rondom Deventer)
Een thema-avond over LHBTIQ+
De creatie en feestelijke opening van het nieuwe BOL-pelgrimspad
(tussen onze drie dorpen Bathmen, Okkenbroek en Lettele)

Enzovoort

Wanneer: Nader te bepalen. Bekendmaking volgt, bijvoorbeeld via het BAOKEN,
de website kerkbathmenokkenbroek.nl en de Bathmense krant
Tijd: Nader te bepalen.

Info: Alle leden van de taakgroep bezinning en ontmoeting.

)



OPGAVEFORMULIER
BRANDSTOF 2023-2024:

U kunt zich opgeven — voor net zoveel activiteiten als u wilt — door dit formulier in te vullen
(activiteiten van uw keuze aankruisen) en in te leveren bij de kerk in Bathmen of Okkenbroek.

Opgave kan ook digitaal door een mailtje te sturen aan:
brandstof@kerkbathmenokkenbroek.nl

CJ MEDITEREN

CJ MEDITATIEF WANDELEN

(J SOUP EN SPIRIT

(J STAMTAFEL

J VOOR ALLEENGAANDEN

(7 KRING: JONATHAN SACKS

J KRING: GELOVEN NU

(J PREEK VAN DE LEEK

03 FILM: CHILDREN OF NATURE

(J LEZING ALFRED BRONSWIJK: OVER ELITE EN SCHORREMORRIE
£ FILM: DE MAN UIT ROME

{J MUZIKALE LEZING FRITS DE LANGE: OVERWELDIGEND
J VERTELVOORSTELLING MARIA MAGDALENA

(J DAGTOCHT NAAR JORWERT

{7 RUIMTE VOOR EXPERIMENTEN (POP-UP)



